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========================================================================== 
Welkom door de ouderling van dienst Marc Bijl 
 

Aansteken van de tafel kaarsen door Jaap 
 

Zingen: ( staande ) Gij ziet ons lieve Heer hier saam melodie Ps. 134 
 Gij ziet ons lieve Heer hier saam  
 wij bidden U in jezus naam  
 Gij roept ons hier, o help ons nu,  
 te luis’tren naar het woord van U.  
 Amen. (2x) 
 

Votum en Groet 
 

Zingen: Psalm 150 : 1 en 2  
1: Loof God, loof Hem overal. 

Loof de Koning van ’t heelal 
om zijn wonderbare macht, 
om de heerlijkheid en kracht 
van zijn naam en eeuwig wezen. 
Loof de daden, groot en goed, 
die Hij triomferend doet. 
Hem zij eer, Hij zij geprezen. 

2: Hef, bazuin, uw gouden stem, 
harp en fluit, verheerlijk Hem! 
Citer, cimbel, tamboerijn, 
laat uw maat de maatslag zijn 
van Gods ongemeten wezen, 
opdat zinge al wat leeft, 
juiche al wat adem heeft 
tot Gods eer. Hij zij geprezen. 

 

Therèse en Jan zingen:   1. Stap eens uit de drukte  
       2. Ik wil komen en knielen 
        

Gebed bij de opening  
 

Lezing:      Lucas 14 : 15b tot en met 23 
Gelukkig al wie zal deelnemen aan de maaltijd in het koninkrijk van God! 
Daarop zei Jezus: Iemand wilde een groot feestmaal geven en nodigde tal 
van gasten uit. Toen de dag van het feestmaal gekomen was, stuurde hij 
zijn dienaar naar de genodigden om tegen hen te zeggen: Kom, want alles 
staat klaar. 
Maar één voor één begonnen zij zich te verontschuldigen. 
De eerste zei: Ik heb net een akker gekocht, die ik beslist moet gaan 
bekijken. Neemt u mij niet kwalijk, ik kan niet komen. 
En een ander zei: Ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga ze keuren. 
Neemt u mij niet kwalijk, ik kan niet komen. 
Weer een ander zei: Ik ben pas getrouwd en daarom kan ik niet komen. 
Toen de dienaar teruggekomen was, bracht hij zijn heer verslag uit. 
De heer des huizes ontstak in woede en zei tegen zijn dienaar: Ga vlug de 
stad in en breng uit de straten en stegen de armen en kreupelen en 
blinden en verlamden hierheen. 
Toen de dienaar hem kwam melden: Heer, wat u hebt opgedragen, is 
gebeurd en nog is er plaats, zei de heer tegen hem: Ga naar de wegen en 
de akkers buiten de stad en haal iedereen binnen, want mijn huis moet 
vol! 
     
Zingen, met Jan en Therèse:  Alles wordt nieuw, rood nr. 22, Er was er eens een koning  



             
 
2:  De koning zond zijn boden 
  toen weer uit het paleis: 
  De rijken die ik noodde, 
  stellen op ‘t feest geen prijs, 
  ga daarom naar de wegen. 
  haal blinden van de straat 
  en stakkers uit de stegen, 
  nog is het niet te laat. 

 
 

 
3:  Geef hun de ere plaatsen, 
  nu gaan de armen voor, 
  de eersten worden laatsten, 
  maar ‘t feest, het feest gaat door! 
 

 

Overdenking 
 

Zingen: Hemelhoog 596: 1 en 2 
1  Laat het feest zijn in de huizen,  
 mensen dansen op de straat, . 
 als het onrecht buigt voor Jezus  
 en het volk weer bidden gaat. 
 

 
Refrein:  In de bergen, door de dalen, 
  hoor ons loflied overal 
  In de hemel en op aarde  
  als uw glorie komen zal. 
 

 



2  Laat uw licht zien in het duister,  
 als wij buigen voor het kruis.  
 Laat uw heerlijkheid verschijnen  
 in de wereld, in ons huis. 
 

Refrein:  In de bergen, door de dalen, 
  hoor ons loflied overal 
  In de hemel en op aarde  
  als uw glorie komen zal. 
 

 Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.  
 Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.  
 Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.  
 Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. 
 

Refrein: 2x 
  
Geloofsbelijdenis 

Wij geloven in de Here God 
Onze Vader, die alles gemaakt heeft : 
de wolken, de bloemen 
de dieren en de mensen.    
 

Wij geloven in de Here Jezus Christus 
de Zoon van God, 
die geboren werd in Bethlehem 
gestorven is aan het kruis 
en ook begraven is, 
maar na drie dagen weer  
is opgestaan uit de dood. 
 

Wij geloven dat de Here Jezus  
naar de hemel is gegaan 
en dat Hij terugkomt op deze aarde  
om alles nieuw te maken. 
Wij geloven in de Heilige Geest 
Die bij ons gekomen is  
op het Pinksterfeest 
en wil wonen in onze harten. 
 

Wij geloven in één christelijke kerk 
waarin wij allemaal bij elkaar horen. 
Wij geloven dat onze zonden  
vergeven zijn. 
 

Wij krijgen straks een nieuw lichaam 
en mogen altijd bij Jezus zijn. 
Amen.    

 

Koor en eigen koor: 1: ‘k Stel mijn vertrouwen 
 
1: 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God,   
 want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.  
 Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij.  
 'k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij.  
 

2: Heer, ik kom tot U 
 Heer ik kom tot U; neem mijn hart, verander mij,  
 als ik U ontmoet vind ik rust bij U.  
 Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan Uw voeten ben,  
 trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde. 
Refrein:  Houd mijn vast, laat uw liefde stromen.  
  Houd mij vast, heel dichtbij uw hart.  



  Ik voel uw kracht en stijg op als een arend;  
  dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest  
  en de kracht van uw liefde. 
 

 Heer, kom dichterbij dan kan ik uw schoonheid zien  
 en uw liefde voelen, diep in mij.  
 En Heer, leer mij uw wil, zodat ik U steeds dienen kan en elke dag mag  
 leven door de kracht van uw liefde. 
Refrein:  Houd mijn vast, laat uw liefde stromen.  

 Houd mij vast, heel dichtbij uw hart.  
 Ik voel uw kracht en stijg op als een arend;  
 dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest  
 en de kracht van uw liefde. 

 

   dan zweef ik op de wind,  
   gedragen door uw Geest  
   en de kracht van uw liefde. 
 

3: Collecteliedje 
1:  Beetje bij beetje van jou en van mij.  
 Beetje bij beetje zo geven wij blij.  
 Beetje bij beetje van jou en van mij.  
 Beetje bij beetje zo geven wij blij.  

2:  Beetje bij beetje, wij geven ons deel.  
 Beetje bij beetje en zo wordt het veel.  
 Beetje bij beetje, wij geven ons deel.  
 Beetje bij beetje en zo wordt het veel. 

 

3:  Alles bij alles, nu wordt het nog meer.  
 Alles bij alles voor God onze Heer.  
 Alles bij alles, nu wordt het nog meer.  
 Alles bij alles voor God onze Heer.  
 Alles bij alles voor God onze Heer.  
 

Dank- en Voorbeden uitlopend op gezamenlijk Onze Vader 
 

Mededelingen en collecte door de diaken 
1e: Victory for all, 2e Kerkenwerk 
 

Slotlied: Lied 416 : 1 – 4  Ga met God 
1: Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

2: Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

3: Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

4: Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Zegen 
 

Zingen: Lied 425 Vervuld van uw Zegen 
1: Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.     
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